WELKOM IN CULTUUR

Bezoek museum Albert Van Dyck HERENTALS
Woensdagnamiddag 18 oktober 2006

Herentas, 27 september 2006

Beste vrienden,

Op woensdag 18 oktober 2006 hebben wij een culturele uitstap gepland naar Schilde, waar we
het museum “Albert Van Dyck” bezoeken onder de deskundige leiding van de
museumgids.

Albert Van Dyck behoort tot de groep schilders die net voor de tweede wereldoorlog op een
heel persoonlijke wijze, redlistisch en toch mysterieus, hun directe omgeving in beeld hebben
gebracht. Dit poétisch realisme werd onder de benaming " animisme " geklasseerd.

Albert Van Dyck, geboren te Turnhout in 1902 schilderde in hoofdzaak kinderportretten en
kempische landschappen. Hij woonde een tijd in Kasterlee en later vestigde hij zich in Schilde
Hij wordt in 1949 professor tekenen in de Academie van Antwerpen, doch slechts voor korte
tijd want in 1951 overlijdt de kunstenaar.

Na het museum brengen we een bezoek aan " Schotenhof, een historische wijk met een eigen
karakter. Dit is een erfgoedwandeling ( 5 km ) langs villa's en woningen gebouwd rond 1900.
Een dlitaire tuinwijk waar het aangenaam wandelen en fietsenis.

Het programma.:

13.00 u Vertrek aan de parking van het administratief centrum van Herentals
14.00 u Bezoek aan het museum Albert Van Dyck

15.00 u naar Schotenhof ( ongeveer 2 km)

15.15 u wandeling Schotenhof

16.30 u einde van de wandeling : we hebben een drankje verdiend

Gelieve in te schrijven voor 11 oktober bij een van de bestuursleden.

Veel groeten.

Jeannine Beutels 014/215570 adv.beutel s@scarlet.be

Jef Haest 014/512582 jefhaest@hotmail.com
Peter Pauwels 014/217688 pauwels.peters@skynet.be

Hugo van Cauwenberghe014/215574
Hubert Vanooteghem  014/216535 hubert.vanooteghem@skynet.be




